
Bij de diensten 

 
Op As-woensdag zijn we in de kerk begonnen met het begin van de 40 

dagentijd. Een periode waarin we als Christenen toeleven naar het feest 

van Pasen. De paascyclus begint op Palmzondag. Jezus rijdt Jeruzalem 
binnen en wordt onthaald als koning op de rug van een ezeltje.  

De Bijbelse vertelling gaat dan verder; in een reeks van aaneengesloten 
vieringen staan we stil bij het lijdensverhaal en de opstanding van Jezus 

met Pasen.  
 

Op donderdag 2 april starten we met de viering van Witte Donderdag. 
Hierbij staan we stil bij de viering van de laatste maaltijd die Jezus heeft 

met zijn leerlingen voordat hij gekruisigd wordt. Tijdens deze dienst 
vieren we samen de maaltijd van de Heer. Voorgangers zijn Mark 

Schippers en ds. Elly Urban. We starten om 19.30 uur. 
 

Tijdens de viering van Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie van 
Johannes en wisselen dit af met het zingen van verschillende liederen. In 

alle eenvoud laten we de verhalen tot ons komen. Aan het einde van de 

viering zal het licht van de Paaskaars worden gedoofd. De viering begint 
om 19.30 uur. 

 
In de avond van Stille Zaterdag verzamelen we ons eerst buiten de kerk 

om 22.00 uur. Hier zal het licht opnieuw ontstoken worden en opnieuw 
binnengebracht worden in de kerk. Samen lopen we achter de kaars aan 

de kerk in waar we het licht van Christus met elkaar zullen delen. De 
viering heeft een zeer bijzonder karakter met veel eeuwenoude rituelen. 

Tijdens deze viering zal ook Annemijn Dollen belijdenis van haar geloof 
afleggen. Muzikale begeleiding is er van de cantorij onder leiding van 

Corinne Ovinge-Best. Na afloop van de viering is iedereen uitgenodigd om 
een glaasje mee te drinken. 

 
Op Paasochtend lezen we het verhaal van Maria die in alle vroegte op zoek 

gaat naar Jezus. Ze is in verwarring want ze weet niet goed wat zij met 

het nieuwe verhaal aan moet. Ook wij gaan met haar op zoek naar de 
betekenis van dit verhaal voor ons vandaag. Na afloop van de dienst is er 

een Paasbrunch waar u van harte voor bent uitgenodigd. De dienst start 
om 10 uur. 
 


